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De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit

- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid

- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl
Instagram: www.instagram.com/roeloftichelaar

Heb je de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wil je deze in de
toekomst ook zelf ontvangen, of stel je de ontvangst niet langer op prijs, stuur dan een

e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

Je kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

En bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Ken je mensen die
mogelijk geinteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuur hem gerust door!

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op
www.roeloftichelaar.nl

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is natuurlijk
welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) NL28INGB0749790989 (BIC:
INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van “gift’.
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Beste mensen

Eindelijk is het dan zover: mijn nieuwste
boek ‘Thuis bij de Bron — leven vanuit je
spirituele identiteit’ 1S gedrukt.

Deze Goed Nieuwsbrief is hier dan ook
| volledig aan gewijd.

Het leven vanuit onze spirituele identiteit
heeft veel invioed op hoe we het leven
ervaren en welke keuzes we maken.

We kunnen ons identificeren met ons
lichaam, ons beroep, ons karakter, onze
gedachten en emoties, onze tekortkomingen,
enzovoort. Maar dat is niet wie we eigenlijk
zijn. Zijn we ons daar voldoende bewust
van?

Het schrijven van een boek is voor mij altijd
ook een bewustwordingsproces, een weg
waarop ik zelf ook allerlei dingen tegenkom
die mijn bewustzijn verrijken.

Foto: Harry ter Steege

Onze spirituele identiteit heeft te maken met wie we wérkelijk zijn en om die identiteit op het
spoor te komen, zullen we de weg naar binnen moeten gaan. Dit wil zeggen dat we voorbij
ons lichaam, onze gedachten, emoties en karakter kijken om uit te komen bij de goddelijke
Bron: het Christusbewustzijn dat ons dankzij Jezus Christus ter beschikking staat. Want de
eenheid tussen onze geest en het Christusbewustzijn is onze ware spirituele identiteit, die
binnenin ons is. Dit boek wil een bescheiden aanmoediging zijn om dit pad te bewandelen.

De inspiratie in deze Goed Nieuwsbrief staat ook in het nieuwe boek. Het is een greep uit de
vele onderwerpen die erin besproken worden.

Intussen is de herfst weer aangebroken, dat prachtige jaargetijde met de vele
kleurschakeringen. Geniet ervan!

En voor nu: veel leesplezier en inspiratie toegewenst!

Roelof Tichelaar



Je spirituele identiteit: zijn wie je bent

Je bent niet wat je bezit, niet wat je presteert en ook niet wat anderen van je vinden. Je bent
zelfs meer dan hoe je over jezelf denkt en wat je van jezelf vindt.

De manier waarop je over jezelf denkt vormt letterlijk je zelfbeeld. Zo ontstaat er een schijn-
ik dat niet je ware zelf is. Dit schijn-ik is onze aardse persoonlijkheid, onze ‘persona’, zoals
dat wel wordt genoemd. Dit woord betekent letterlijk ‘masker’ en je bent in dit masker gaan
geloven. Het is immers wat je altijd voorgehouden en verteld is, maar ook wat jouw
gedachten je altijd voorgehouden hebben. Het is ook het masker dat je toont aan de
buitenwereld.

Als kind al ben je gaan leren in dit beeld te geloven. Je hebt je geidentificeerd met de
gedachten die je over jezelf hebt. Maar het is niet wie je bent.

Jezus zei dat we onszelf moeten
verloochenen en dat eenieder die
zijn leven wil behouden, het zal
verliezen. En dat wie bereid is
zijn leven omwille van Hem te
verliezen, behouden zal worden.
(Lukas 9: 23-24)

Wat moeten we verloochenen?
En welk leven moeten we
verliezen? Het antwoord daarop
is: Dat van ons onware zelf, ons
masker, onze onware aardse
identiteit.  Dit, zodat we
doordringen tot de verloste
dimensie in onszelf, waar we één
zijn met Christus.

Eigenlijk zegt de Engelse taal het
veel mooier. Die heeft het niet
over ‘het verloochenen van jezelf’, maar daar zegt Jezus: ‘deny yourself’. Dit betekent
‘ontken jezelf’, dus ontken je onware zelf, om je ware zelf te leren kennen.

We kunnen natuurlijk proberen die oude, valse identiteit op te poetsen. Dan gaan we hard aan
onszelf werken en proberen we onze waarde uit de bevestiging door de buitenwereld te halen.
Want we verlangen allemaal naar bevestiging, erkenning, verbinding, acceptatie en liefde.
Uiteindelijk zullen we merken dat we met die houding van werken en proberen onszelf leeg
achterlaten. Maar juist door deze falende strategie los te laten, komen we uit bij wie we al
zijn. En daar ligt ook onze grote waarde. Zodra we voorbij de buitenkant kijken, komen we bij
de essentie van wie wij zijn. Daar vinden we die onaangetaste kern van onze geest die dankzij
de verlossing door Christus één is met het Christusbewustzijn. Het Christusbewustzijn is een
universeel bewustzijn dat de menselijke religies overstijgt. Door de weg naar binnen te gaan,
komen we onze herstelde identiteit op het spoor. We zijn een ‘cel in het lichaam van
Christus’. Dat is ons fundament, dat is wie we zijn. En eigenlijk heb je niet meer nodig dan
dat.

Maar we leven in een wereld waarin het draait om prestatie, gezien worden, jezelf bewijzen,
enzovoort. De wereld is in feite ook een collectief ego, een onjuist denkbeeld dat de mensheid
beheerst. Als we die illusie doorzien, komen we 0og in oog te staan met wie we werkelijk
zijn.




Een nieuw boek

Thuis b1ij de Bron

Leven vanuit je spirituele identiteit

Er is een Bron van waarheid waaruit je vrij
kunt putten en die op je levensvragen een
antwoord heeft.

Deze Bron, die we ‘God’ noemen, wil ook
jou de weg wijzen tijdens je leven.

Hoe zie jij jezelf?

Wat is je spirituele identiteit? Door welke
factoren wordt jouw zelfbeeld eigenlijk
bepaald?

Met andere woorden: waar identificeer je
je mee?

o Dankzij de verlossing door Jezus Christus
kun je Zijn Geest, het Christusbewustzijn,
o voortaan in je eigen hart vinden, om vanuit
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die Bron en je herstelde identiteit te gaan
leven.

Leven vanuit je spirituele identiteit
betekent dat je weerbaar en vrij bent, en
bewust omgaat met de gedachten en
gevoelens die je hebt.

Je bent beschermd en voorbereid op de
strijd tussen licht en donker.

Je leeft in een overgangstijd die leidt naar
een  nieuw  tijdperk  waarin  het
Christusbewustzijn leidend zal zijn. Je

bent ook geroepen om een licht op aarde te zijn. Je bent op doorreis naar je uiteindelijke
bestemming: de hoogste hemel waaruit je ooit gekomen bent. Dan ben je thuis bij de Bron.

Een greep uit deze onderwerpen:

Verbinding met de engelenwereld en met de Bron in jezelf.

Hoe herken je het ego en het Christusbewustzijn in jezelf?

Klamp je niet vast aan uiterlijke vorm.

Geloof niet alles wat je denkt en identificeer je daar ook niet mee .
Omgaan met je aardse sterfelijkheid.

Hoe herken je ondermijnende contacten en verbindingen?

Hoe bescherm je jezelf in deze wereld?

Hoe herken je menselijke parasieten in je leven?

Hoe ga je om met verslavingen en hoe kom je daar los van?

Hoe ga je om met trauma?

Gender-verwarring: hoe mogen we daarnaar kijken?

Hoe herken je valse profeten?

De ware krachten achter het wereldtoneel.

De overwinning op de duisternis.

Leven in deze overgangstijd.

De invloed van collectieve karmische sporen op de mensheid.

De grote doorbraak van het Christusbewustzijn op aarde in het volgende tijdperk.
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De 38 hoofdstukken in dit boek worden allemaal afgesloten met een tekst voor bezinning of
een oefening die je zelf kunt doen. Dit maakt de inhoud afwisselend.

Boekgegevens:

ISBN: 978-90-829-306-9-6

404 bladzijden, paperback

Prijs: € 23,50 (plus eventuele portokosten, € 6,- binnen Nederland)
Uitgegeven door: Roelof Tichelaar, Hoogeveen

Dit boek is rechtstreeks te bestellen via e-mail: info@roeloftichelaar.nl.
Als je je adresgegevens vermeldt, zal ik je het boek zo snel mogelijk toesturen.
De nota stuur ik mee, zodat je achteraf kunt betalen.

Inspiratie

‘Je kunt niet stellen dat alle religies hetzelfde zeggen en allemaal een gelijkwaardig pad naar God zijn,
omdat zij tegengestelde doctrines verkondigen. De eenheid van geloof is er alleen op intuitief niveau
en niet op mentaal niveau, terwijl men dit laatste probeert te forceren. Dit is ten diepste onjuist. De
leer van Christus als verlosser is belangrijk en mag niet ontkend of gelijkgesteld worden met andere
‘methoden’ of ‘wegen’ om in de hemel te komen. Dat zijn dwalingen. De kunstmatige poging tot het
aansturen op één wereldreligie is vals en doet de ware leer van Christus ondersneeuwen en vergeten
alsof het niet belangrijk meer is. Opnieuw is het een menselijke leer en geen leer die door God is
geinspireerd. Inspiratie is verbaal en dus mentaal. Er is waarheid en onwaarheid. Verkondig de
waarheid en waarschuw voor de dwaling, want die zal velen misleiden.’

‘Het kenmerk van ware religie is dat de heilswaarheden rechtstreeks voortkomen uit de hoogste
Bron, namelijk God. Dat ze gebaseerd zijn op openbaringen van Gods geestenwereld. Zowel het
christendom als alle andere religies zijn op dit punt van de kern afgeweken. Terugkeren naar deze
openbaringen en uit de levende Bron in jullie hart putten, dat is de opdracht van iedere oprechte
zoeker.

(Uit: Roelof Tichelaar, ‘Thuis bij de Bron — Leven vanuit je spirituele identiteit’, Hoogeveen, 2024)
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Gebed

God,

Bron van alle leven, het eeuwige Zijn,
help mij af te dalen in mijn ziel,

zodat ik U daar

als het hoogste bewustzijn kan ontmoeten.
Leer mij te kijken voorbij mijn buitenkant
en voorbij de maskers,

de fagade van de uiterlijke dingen.

Leer mij in te dalen in het hoogste Zijn,
waar ik één ben met U,

Want in deze goddelijke Eenheid is vrede.
Daar ben ik wie ik werkelijk ben.

Daar ben ik thuis.



