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De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit

- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid

- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl
Instagram: www.instagram.com/roeloftichelaar

Heb je de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wil je deze in de
toekomst ook zelf ontvangen, of stel je de ontvangst niet langer op prijs, stuur dan een

e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

Je kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

En bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Ken je mensen die
mogelijk geinteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuur hem gerust door!

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op
www.roeloftichelaar.nl

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is echter welkom.
Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) NL28INGB0749790989 (BIC: INGBNLZ2A) t.n.v.
R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van ‘gift’.
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Beste mensen

Van harte welkom in de Goed Nieuwsbrief van november. Allereerst wil ik iedereen bedan-
ken voor de positieve reacties die ik heb gehad op de vorige Goed Nieuwsbrief over de vrij-
heid van meningsuiting; een belangrijk thema in onze tijd en samenleving.

Anders dan gebruikelijk begin ik deze Goed Nieuwsbrief met een geinspireerde boodschap,
met daarop volgend een praktische toelichting daarop. Het onderwerp is deze keer ‘Liefde en
orde en de kracht van Michaél’; een uiterst actueel thema op dit moment.

Verder de aankondiging van mijn lezing in Emmeloord op 1 december, over het onderwerp
“Thuis bij de Bron — leven vanuit je spirituele identiteit’.

De volgende Goed Nieuwsbrief zal in het teken staan van Kerst en de verlossende en reini-
gende werking van de heilige Geest in ons hart. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie toe.

Roelof Tichelaar

Inspiratie

‘In de hemelse realiteit, zoals God die geschapen heeft, heerst een hiérarchische orde waarin
Christus Heer is. Onder Hem bevinden zich de hoogste geesten. Om een beeld te krijgen
moeten jullie de structuur van een piramide voor ogen houden.

Twaalf geesten staan onder Christus als fundament van de geestelijke schepping. Onder hen
bevinden zich andere geesten, ook van een zeer hoge orde.

Deze orde is een voorwaarde binnen de schepping om deze te kunnen laten voortbestaan.
Deze eeuwige orde kan botsen met de keuzes die geesten vanuit hun vrije wil maken. Ener-
zijds is er vrijheid van wil, anderzijds is er de orde waaraan zij zullen moeten gehoorzamen.

Van meet af aan heeft God door de geest Michaél
in de bewaking van deze orde voorzien.

Hij is met de geesten die zich hiérarchisch onder
hem bevinden, verantwoordelijk voor het handha-
ven van de orde. Er is binnen de orde voldoende
bewegingsvrijheid voor iedere geest om het hoog-
ste geluk te vinden. Maar worden de grenzen van
deze orde overschreden, dan zal er van buitenaf
moeten worden ingegrepen.

In een ideale situatie zou deze structuur ook gelden
in de aardse realiteit, omdat de aardse realiteit een
afspiegeling is van de hemelse werkelijkheid. En
zelfs binnen een ideale situatie zou de orde ge-
handhaafd moeten worden om de hemelse wetten
te doen gelden en de schepping tegen wanorde te
beschermen. Verval van deze orde leidt onherroe-
pelijk tot disharmonie, wat vervolgens een voe-




dingsbodem voor het kwaad is. De lage geestenwereld is er op uit chaos te scheppen, zodat
de disharmonie toeneemt en mensen zichzelf uiteindelijk in deze chaos verliezen.

De energie van Michaél speelt een belangrijke rol. Zowel de strijd tegen het demonische als
de strijd tegen wanorde en disharmonie behoren hiertoe.

leder facet dat de harmonie in een samenleving dient en de liefde en veiligheid doet toene-
men, is van waarde. Daarom zullen de misstanden krachtig benoemd moeten worden.

Hier kan een helend effect van uitgaan, maar ook het bewustzijn van Gods orde zal dichterbij
gebracht worden. Door kennis te maken met de goede vruchten, kan men de boom op het
spoor komen. Volg de weg van het goede naar het ware en van het ware naar het goede.’

Liefde en orde en de kracht van Michaél

De aardse realiteit is dus een grofstoffelijke en onvolmaakte afspiegeling van de geestelijke
werkelijkheid. Het is ‘zo boven, zo beneden’. De geestelijke principes die in de geestelijke
wereld gelden, gelden ook op aarde.

Liefde en orde vormen het fundament van de schepping. Zoals de orde in de geestelijke we-
reld bewaakt en zo nodig gehandhaafd wordt, zo zou dat dus ook op aarde moeten gebeuren.
Gebeurt dit niet, dan ontstaat er wanorde en chaos, waar de duisternis misbruik van zal ma-
ken. Want harmonie scheppen is de taak van ieder mens. Niet op eigen kracht en naar eigen
dunken, maar onder leiding van de heilige Geest.

Om de liefde te bewaken, is de orde nodig. Want op aarde leven mensen met de meest uiteen-
lopende geestelijke gezindheid. Er zijn gelukkig veel mensen die liefdevol zijn en het beste
met anderen voor hebben. Ze respecteren de ander en houden die gouden regel die Jezus ons
leerde voor ogen: ‘Heb God lief boven alles en je naasten als jezelf.” Jezus benadrukt ook dat
de liefde de geest van de wet is.

Maar niet alle mensen hebben goede en zuivere intenties. Niet alle mensen zijn liefdevol. Er
zijn ook mensen die — door hun eigen ego of door de duisternis gedreven — anderen hun wil
opleggen, manipuleren en beschadigen. Sommigen zijn zelfs bereid om te doden, zodat ze hun
zin krijgen.

Niet alle mensen houden rekening met elkaar. Sommigen maken misbruik van anderen en zijn
narcistisch ingesteld. Er lopen talloze liefdeloze mensen rond die vanuit hun egoistische in-
stelling geen enkele rekening met andere mensen houden.

De overheid heeft als taak haar burgers te dienen en te beschermen. Er zijn voorbeelden te
over die aantonen dat ook de overheid lang niet altijd goed voor haar burgers is. Want door
wie of wat laat de overheid zich leiden? 1k denk daarbij aan de toeslagenaffaire en aan de be-
woners van Groningen die met de schade door de aardbevingen zijn blijven zitten. Een over-
heid doet het lang niet altijd goed, omdat die uit mensen bestaat met allemaal hun eigen be-
langen en principes en omdat die soms ook door krachten wordt beinvloed die niet goed zijn.
Net zoals de burgers. Het uitgangspunt ‘heb God lief boven alles en je naasten als jezelf” zou
ook voor de overheid moeten gelden. Ook zij horen vanuit de liefde te besturen. Of eigenlijk
vanuit de leiding door God, net zoals haar burgers.

Hoewel de scheiding tussen kerk en staat een zegen is, is dit toch wat anders dan de scheiding
tussen geloof of spiritualiteit en politiek. Die laatste twee zijn niet te scheiden, want je neemt
je overtuigingen mee in je politieke beslissingen. Kerk en staat is wat anders; daar gaat het om
de georganiseerde, geinstitutionaliseerde religieuze macht die over burgers gaat heersen.
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Dit hebben we in ons land eeuwen gehad, maar hebben we inmiddels achter ons gelaten. Maar
een tegenwoordig berucht voorbeeld hiervan is het islamisme, de politieke tak van de islam
" g die mensen aan de sharia

e (de islamitische wet) wil
\ - onderwerpen en die abso-
luut niet wil integreren in
het Westen. Dit is een ge-
vaarlijke beweging, getuige
de vele christenen die nu
nog steeds worden ver-
volgd, gemarteld, onthoofd
en gedood in landen als
Mozambigeu, Syrié, Irak,
Nigeria en Pakistan.

P » A Nigeria kent al jarenlang het
hoogste aantal christelijke martelaren: in 2024 Werden 3.100 christenen gedood om hun ge-
loof. Een jaar eerder waren het er nog meer dan 4.000, maar de impact van elke aanslag op het
leven van een christen is immens. Vaak worden gelovigen op gruwelijke wijze om het leven
gebracht. (Bron: www.opendoors.nl)

.II

Velen worden daar door islamterroristen vervolgd, verkracht, ontvoerd, gemarteld en gedood,
terwijl de regering er opvallend weinig aan doet. Er zijn op één dag maar liefst 210 mensen
afgeslacht. Hun huizen en kerken werden afgebrand. Sommigen werden levend verbrand,
terwijl de islamterroristen ‘Allahu Akbar’ schreeuwden. (Hier horen we in het nieuws overi-
gens weinig over. En in tegenstelling tot de vele demonstraties tegen Israél, wordt hier hele-
maal niet tegen geprotesteerd.) Binnen dit soort regeringen is duidelijk de liefde voor haar
burgers niet aanwezig.

Regeringen die hun burgers niet beschermen en de orde niet handhaven, werken mee aan het
kwaad dat hun burgers overkomt. Ze zijn medeverantwoordelijk.

Gelukkig is in Nederland hier geen sprake van en ik hoop dat dit zo blijft. Wel zal Nederland
haatzaaiende imams die de integratie doelbewust tegenwerken het land uit moeten zetten. De
gematigde moslims die de Westerse democratie koesteren, zouden zich ook duidelijk moeten
uitspreken tegen de ziekelijke uitwassen van het islamisme.

Op andere punten wordt ook in Nederland de orde op vele fronten onvoldoende gehandhaafd.
Dit kan in ‘kleine’ dingen zitten die voor de getroffen burgers overigens heel groot zijn. Hoe-
wel dit absoluut niet te vergelijken is met de christenvervolgingen, heeft dit zeker aandacht
nodig, want als burgers onvoldoende beschermd worden tegen egoistische narcisten en psy-
chopaten die lak hebben aan hun medemensen, dan zal ook dit ten koste van de liefde gaan.
Of het nu gaat om opzettelijke vernielingen tijdens demonstraties (zowel van ‘links’ als van
‘rechts’), om geweld op straat, of ander asociaal gedrag: het moet aangepakt worden. Zonder
de kracht van de goede agressie (waarmee de overheid de orde moet bewaken) zal de liefde
krachteloos worden.

Een belangrijk aandachtspunt in de politiek is op dit moment de overlast van zich misdragen-
de asielzoekers, meestal vrijgezelle jongemannen die hele dorpen onveilig maken en dus een
grote bedreiging vormen voor de lokale bevolking.

Ik ben nadrukkelijk voor de opvang van echte vluchtelingen, mits zij zich aanpassen aan de
normen en waarden die in ons land gelden. Is die bereidheid er niet, dan moeten die hier niet
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blijven. En jongemannen die vrouwen en meisjes lastigvallen op straat, moeten wat mij betreft
onmiddellijk uitgezet worden.

Maar de overlast wordt niet alleen door asielzoekers veroorzaakt. Er zijn talloze aso’s die zo-
veel overlast veroorzaken dat hun buren om hen moeten verhuizen. Drugsoverlast, lawaai
maken en keiharde muziek, ook midden in de nacht: alle voorbeelden zijn in mijn praktijk al
voorbij gekomen. De politie waarschuwt hooguit of komt niet eens meer langs. Woningcorpo-
raties nemen hun verantwoordelijkheid niet of hebben geen middelen om de daders uit hun
huis te zetten. De slachtoffers worden in de steek gelaten en gaan er psychisch onderdoor.
Velen hebben door het grote woningtekort niet eens de mogelijkheid om te verhuizen; ande-
ren zetten die stap noodgedwongen wél. Niet de brave burger zou moeten verhuizen, maar de
onruststoker. De aso’s moeten gestraft worden, niet de slachtoffers. Het is vaak onrechtvaar-
dig. De wet dient hier zo nodig op aangepast te worden, want als de wet niet gebaseerd is op
de liefde voor haar burgers, dan is deze nutteloos.

Toen ik nog jong was, ging het bij muziekoverlast heel anders. Je belde de politie, die kwam
langs en gaf één waarschuwing. Ging de muziek weer aan, dan werd de hele muziekinstallatie
in beslag genomen. Heel simpel en doeltreffend. Nu gebeurt er nagenoeg niets, met als gevolg
dat de overheid nette mensen in de kou laat staan.

Ook komen zware mishandelingen op straat steeds vaker voor, vooral in de grotere steden.
Mensen voelen zich niet veilig meer en de chaos wordt groter. Dit zal leiden tot een verkilling
van de liefde, want die moet beschermd worden. De politie heeft het gezonde gezag verloren.
Schreeuwende betogers die met straatstenen en zwaar vuurwerk de politie bekogelen, moeten
hier niet mee wegkomen. Er moet meer en harder ingegrepen worden, zodat er gerechtigheid
komt en de orde weer gehandhaafd wordt.

Al jaren wordt er door politici geroepen: ‘Je blijft met je poten van onze hulpverleners af!’
Stoere woorden, maar helaas is het nog maar tot weinig daden gekomen. Ambulancepersoneel
en brandweerlieden worden nog vaak bedreigd, lastiggevallen en zelfs fysiek aangevallen
tijdens hun werk. Dit moet heel hard de kop worden ingedrukt, anders zal er nooit iets veran-
deren.

Als weerbaarheidstrainer kom ik ook in ziekenhuizen en verzorgings- en verpleegtehuizen.
Ook daar is regelmatig sprake van bewust grensoverschrijdend gedrag. Bejaarden die het ver-
plegend personeel willens en wetens (het zijn dus mensen die niet dement zijn, want die kun-
nen er niets aan doen) uitschelden, moeten ook tot de orde worden geroepen en ook daar zul-
len sancties aan moeten worden verbonden. Door het gebrek aan de corrigerende kracht kun-
nen ze doorgaan met hun gedrag. De ervaring heeft geleerd dat als die kracht consequent
wordt ingezet, er doorgaans wel degelijk een verandering in goede zin optreedt. Ook in zie-
kenhuizen komt grensoverschrijdend gedrag voor. Soms van mensen die op de spoedeisende
hulp belanden, andere keren van mensen die in het ziekenhuis op bezoek komen. Zelfs op de
kraamafdeling heb ik trainingen gegeven, zodat het verplegend personeel kon leren deze
grensoverschrijders te confronteren met hun gedrag. Door het negatieve gedrag te tolereren,
wordt het gevoed. Door de confrontatie er consequent mee aan te gaan, zal een organisatie een
andere uitstraling krijgen, waardoor grensoverschrijdend gedrag ontmoedigd wordt.

De liefde is de geest van de wet. En de wet moet gehandhaafd worden. We hebben meer no-
dig van de kracht van Michaél die namens God ingreep om Lucifer uit de hemel te bannen.
De ‘Michaélskracht’ is de kracht van de liefde waarmee dingen benoemd worden zoals ze zijn
en niet vanwege politieke correctheid worden verzwegen. Het is de kracht waarmee orde op
zaken kan worden gesteld. Een kracht die we moeten koesteren in plaats van veroordelen.
Want die kracht dient en beschermt de liefde die samen met de orde de basis van de schepping
moet zijn.



Aankondiging lezing

Onderwerp:  Thuis bij de Bron — leven vanuit de spirituele identiteit

Datum: Maandag 1 december 2025

Tijd: 20:00 - 22:00 uur

Adres: Cornelis Dirkszplein 10 8301 AN Emmeloord

Entree: De entree is vrij. Er worden geen entreegelden gevraagd.

Er is een Bron van waarheid waaruit je vrij kunt putten en die op je levensvragen een ant-
woord heeft.

Deze Bron, die we ‘God’ noemen, wil ook jou de weg wijzen tijdens je leven.

Hoe zie jij jezelf? Wat is je spirituele identiteit? Door welke factoren wordt jouw zelfbeeld
eigenlijk bepaald? Met andere woorden: waar identificeer je je mee? Dankzij de verlossing
door Jezus Christus kun je Zijn Geest, het Christusbewustzijn, voortaan in je eigen hart vin-
den, om vanuit die Bron en je herstelde identiteit te gaan leven.

Leven vanuit je spirituele identiteit betekent dat je weerbaar en vrij bent, en bewust omgaat
met de gedachten en gevoelens die je hebt. Je bent beschermd en voorbereid op de strijd tus-
sen licht en donker.

Je leeft in een overgangstijd die leidt naar een nieuw tijdperk waarin het Christusbewustzijn
leidend zal zijn.

Je bent ook geroepen om een licht op aarde te zijn.

Je bent op doorreis naar je uiteindelijke bestemming: de hoogste hemel waaruit je ooit geko-
men bent.

Dan ben je thuis bij de Bron.

Gebed

Lieve God,

Ik sta stil bij de mensen die vervolgd worden

en vraag U met hen te zijn.

Dat de grote doorbraak van uw heilige Geest op aarde

snel mag plaatsvinden.

Dat we ons door U laten leiden,

ook in het bewaken en handhaven van de orde,

die voor het samenleven met elkaar zo belangrijk is.

Dat zo de liefde en al het waardevolle beschermd mag worden.
Dat we de kracht van Michaél in ons mogen toelaten,

het vuur dat de liefde krachtig maakt.

Dat de aarde een plek mag zijn waar we in vrede samen kunnen zijn.
Amen.



