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   Goed Nieuwsbrief 
 

 

 
Nr. 137                              Pasen 2026   
 

De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling: 

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit 

- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid 

- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken 

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl  

Instagram: www.instagram.com/roeloftichelaar 

 

Heb je de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wil je deze in de 

toekomst ook zelf ontvangen, of stel je de ontvangst niet langer op prijs, stuur dan een  

e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.  

Je kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH  Hoogeveen. 

En bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701. 

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Ken je mensen die 

mogelijk geïnteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuur hem gerust door! 

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op 

www.roeloftichelaar.nl  

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is echter welkom. 

Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) NL28INGB0749790989 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. 

R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van ‘gift’. 
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Beste mensen 

 

Van harte welkom in deze Paas-editie, met daarin aandacht voor dit bijzondere feest in de 

context van de uitdagende tijd waarin wij nu leven. Want juist in deze tijd is het zo ontzettend 

belangrijk om stil te staan bij de spirituele betekenis van dit christelijke jaarfeest. 

Er zit een behoorlijk lange periode tussen de vorige Goed Nieuwsbrief (Kerst 2025) en deze. 

De reden daarvan ligt in de grote drukte, zowel qua werk als privé. Zo ben ik druk bezig met 

mijn volgende boek, een handboek voor geestelijke bevrijding, met als titel: ‘Word wakker en 

wees vrij!’ Ik hoop dat dit boek nog voor de zomer zal verschijnen; ik vermoed van wel. 

De tijd vliegt voor mijn gevoel; dat is overigens ook wat ik tegenwoordig veel mensen hoor 

zeggen. We lijken wel in een versnelling te zitten. Goed dus om nu even stil te staan… 

Ik wens je fijne en gezegende Paasdagen toe en veel leesplezier voor nu. 

 

Roelof Tichelaar 

 

 
 

 

Pasen: uittocht en opstanding 

Met de kruisiging en wederopstanding van Jezus voltooide Hij Zijn missie als verlosser. Op 

Goede Vrijdag staan we stil bij de kruisiging en het sterven van Jezus, terwijl we met Pasen 

Zijn wederopstanding gedenken. 

Pasen komt oorspronkelijk voort uit de joodse traditie en wordt daar ‘Pesach’ genoemd. Tij-

dens dit zeven dagen durende feest gedenken de joden de uittocht uit Egypte, die onder lei-

ding van Mozes heeft plaatsgevonden. Ze werden bevrijd uit de Egyptische slavernij. 

Binnen het christendom heeft Pasen dus een betekenis gekregen die geheel gekoppeld is aan 

de opstanding van Jezus uit de dood. Na Zijn aardse dood aan het kruis daalde Hij af en ging 

de sferen van Satan binnen om hem diens onbeperkte rechten over de gevallen geesten af te 
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nemen, zodat deze hoogmoedige geest zijn krijgsgevangenen moest laten gaan. Daarmee 

maakte Jezus het mogelijk dat we onze plek in de hemel weer daadwerkelijk zouden kunnen 

innemen.  

Jezus overwon daarmee de gees-

telijke dood: het van God ge-

scheiden zijn. Een ieder die in de 

geestelijke wereld, ver voor het 

ontstaan van de stoffelijke kos-

mos, de geestelijke dood was 

gestorven door de zonde van 

afvalligheid te begaan, kan weer 

geestelijk opstaan en levend 

worden. Dat is de essentie van 

Pasen. Het gaat niet om de aard-

se dood, maar om de geestelijke 

dood die de barrière vormde tus-

sen God en alle gevallen geesten.  

 

Deze geschiedenis vertoont grote overeenkomsten met die van Mozes. Zoals Mozes het jood-

se volk bevrijdde uit de slavernij van de Egyptische Farao, zo bevrijdde Christus de gevange-

nen van Satan. Christus is de brug die ons verbindt met het Koninkrijk van God. Zoals Mozes 

de uittocht uit Egypte leidde, zo leidt Christus ons vanuit het rijk van Satan naar Gods Ko-

ninkrijk. En als wij ons nu met Hem in ons hart hebben verbonden en vanuit de heilige Geest 

zijn gaan leven zodat wij onze nieuwe identiteit in Christus hebben aangenomen, dan zijn wij 

daarmee hemelburgers geworden.  

We bevinden ons op stoffelijk niveau nog wel een tijdje op aarde, maar we behoren de hemel 

toe. We zijn overgegaan van het rijk van Satan naar het Koninkrijk van God: ook een uittocht 

dus. Het is de spirituele uittocht van de mensheid uit de macht van Satan en uiteindelijk ook 

uit deze wereld. Want deze wereld is niet onze eindbestemming. We zullen deze wereld ooit 

verlaten. Ooit zal deze wereld, heel die stoffelijke kosmos, zelfs ophouden te bestaan en zal 

alles weer geestelijk zijn. Het doel van Gods verlossingsplan is dat we ooit allemaal weer 

thuis zullen zijn. We zijn op weg naar huis. 

 

Zodra de heilige Geest collectief doorbreekt in de mensheid, vindt de innerlijke wederkomst 

van Christus plaats. Het voltrekt zich allereerst ín ons en door ons heen. Wij spelen hier alle-

maal een rol in. 

Dit gaat uiteraard niet zonder slag of stoot, net zoals de uittocht uit Egypte met allerlei hin-

dernissen en tegenwerking gepaard ging. Satan laat de mensheid niet zomaar gaan en zal er 

alles aan doen om ons gevangen te houden. We leven in een tijd met grote uitdagingen. De 

draak, Satan, strijdt tegen Christus. Maar de aartsengel Michaël strijdt onder leiding van 

Christus met ons mee. We staan er niet alleen voor en moeten ons niet blindstaren op de wee-

ën, maar ons oog gericht houden op de geboorte, de geboorte van een nieuwe wereld.  

We zijn namelijk op weg naar een volgend tijdperk waarin de Geest van Christus zal zegevie-

ren op aarde. De overgangstijd waarin wij nu leven is dan ook vooral een transformatietijd, 

een tijd waarin de krachten van goed en kwaad zullen intensiveren en waarin we door duister-

nis kunnen worden overspoeld. Gelukkig kunnen we eenvoudig in Christus schuilen. 

Ooit was er een stoffelijke zondvloed waarbij het water een groot deel van de aarde over-

stroomde. Toen was er de ark van Noach die uitkomst bood voor degenen die aan boord wil-

den gaan. Nu is het Christus die onze Ark vormt. Boeiend is dat het woord ‘ark’ van het He-
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breeuwse woord ‘Teba’ afkomstig is, wat ook ‘Woord’ genoemd wordt. En wie is ‘Het 

Woord’? Precies: de Geest van Christus zelf: 

 
‘Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waar-
heid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.’  
(Johannes 1: 14, NBV21) 

 

Als we door ons geloof met Hem verbonden zijn, zal de sfeer van de duisternis ons dus niet 

wezenlijk kunnen raken en zijn we beschermd. Er is dus geen enkele aanleiding tot angst!  

In feite is het juist de druk van de duisternis die mensen aanmoedigt hun heil en veilig onder-

komen in Christus te zoeken. Het kwade werkt onbewust mee aan het goede, zoals dat vaker 

in de geschiedenis van de mensheid is gebeurd. 

 

Het goddelijk verlossingsplan biedt ons hoop op een mooie toekomst; mooier dan we ons 

kunnen voorstellen. Het beste moet nog komen! Hoop is belangrijk, omdat dit vertrouwen 

geeft. En als we blindelings op God vertrouwen, kunnen we ook beter in het hier en nu blij-

ven. Want het zijn juist de zorgen over wat komen gaat, die ons bewustzijn als het ware in de 

toekomst trekken.  

Maken we ons zorgen, dan leven we in angst. Angst brengt de trilling van onze ziel omlaag en 

hierdoor verduistert de sfeer op aarde en trekken we ook de lagere geestelijke krachten naar 

ons toe.  

Hoop, liefde, optimisme en vertrouwen brengen de trilling van onze ziel echter in een hogere 

frequentie. Deze kenmerken komen voort uit de Geest die ons bezielen wil. Het zijn vruchten 

van de Geest. Dit betekent dat we deze vruchten niet door onze eigen inspanningen kunnen 

opwekken; we moeten innerlijk afgestemd raken op de heilige Geest of het Christusbewust-

zijn. Daar komen alle goede vruchten uit voort en daar mogen we ons door laten leiden.  

In alle opzichten staat Pasen dus in het teken van nieuw (geestelijk) leven. We laten het oude 

graf van de gevangenschap achter ons; de steen is weggerold, we zijn vrij om te gaan. We 

laten ons niet langer leiden door de maatstaven van deze wereld, maar door het kompas van 

de heilige Geest dat zich binnenin ons bevindt. 

Deze heilige Geest is ook het geestelijk Woord dat vanuit de binnenkamer van ons hart tot ons 

wil spreken, de Geest die ons in het kostbare nu wil leiden en inspireren. 
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Boekbespreking 

Er is een Bron van waarheid waaruit 

je vrij kunt putten en die op je le-

vensvragen een antwoord heeft.  

Deze Bron, die we ‘God’ noemen, 

wil ook jou de weg wijzen tijdens je 

leven.  

Hoe zie jij jezelf? Wat is je spiritue-

le identiteit? Door welke factoren 

wordt jouw zelfbeeld eigenlijk be-

paald? Met andere woorden: waar 

identificeer je je mee?  

Dankzij de verlossing door Jezus 

Christus kun je Zijn Geest, het 

Christusbewustzijn, voortaan in je 

eigen hart vinden, om vanuit die 

Bron en je herstelde identiteit te 

gaan leven. 

Leven vanuit je spirituele identiteit 

betekent dat je weerbaar en vrij 

bent, en bewust omgaat met de ge-

dachten en gevoelens die je hebt.  

Je bent beschermd en voorbereid op 

de strijd tussen licht en donker. 

Je leeft in een overgangstijd die 

leidt naar een nieuw tijdperk waarin 

het Christusbewustzijn leidend zal 

zijn. Je bent ook geroepen om een 

licht op aarde te zijn.  

Je bent op doorreis naar je uiteindelijke bestemming: de hoogste hemel waaruit je ooit geko-

men bent. Dan ben je thuis bij de Bron. 

De 38 hoofdstukken in dit boek worden allemaal afgesloten met een tekst voor bezinning of 

een oefening die je zelf kunt doen. Dit maakt de inhoud afwisselend. 

 

Boekgegevens: 

ISBN: 978-90-829-306-9-6 

404 bladzijden, paperback 

Prijs: € 23,50 (plus eventuele portokosten, € 6,- binnen Nederland) 

Uitgegeven door: Roelof Tichelaar, Hoogeveen 
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Inspiratie 

‘Door de geboorte van Mijn Geest in jullie kernbewustzijn, zijn jullie verlost.  
Door de eenwording van jullie wil met Mijn wil zijn jullie ‘bekeerd’.  
Mijn wil is jullie wil geworden, wij zijn één.  
En uit Mijn Geest zullen de goede vruchten voortgebracht worden: liefde, zachtmoedigheid, 
barmhartigheid, vrede, wijsheid en kracht.  
Jullie oude ik is spreekwoordelijk gekruisigd en jullie geestelijke identiteit is opgestaan.  
Want door Mijn Geest ontvangen jullie een nieuwe identiteit.  
Dat is de opstanding uit de geestelijke dood die jullie geestelijk levend maakt.’ 
 

Gebed 

Lieve God, 

Ik dank U dat Uw Geest in mij woont, 

Daar, in de tempel van mijn hart,  

bent U persoonlijk aanwezig  

en kan ik met U spreken van hart tot hart. 

Zoals U Uw volk bevrijdde uit de macht van Farao,  

en U in Christus ons verloste van de onbeperkte macht van Satan,  

zo leidt U ons vandaag vanuit de duisternis naar de wereld van het Licht. 

Dank U wel daarvoor. 

Amen. 

 

 

 

  
 


