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De Goed Nieuwsbrief is een uitgave van Roelof Tichelaar en heeft als doelstelling:

- de verspreiding van christelijke spiritualiteit

- het informeren over geestelijke hulpverlening en weerbaarheid

- het aankondigen van nieuwe ontwikkelingen, lezingen en boeken

Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl en www.weerbaarheidstrainer.nl
Instagram: www.instagram.com/roeloftichelaar

Heb je de Goed Nieuwsbrief van iemand anders doorgestuurd gekregen en wil je deze in de
toekomst ook zelf ontvangen, of stel je de ontvangst niet langer op prijs, stuur dan een

e-mail naar: info@roeloftichelaar.nl.

Je kunt ook schrijven naar: Roelof Tichelaar, Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen.

En bellen mag natuurlijk ook: (0528) 320701.

Het overnemen van de inhoud mag, maar dan graag met bronvermelding. Ken je mensen die
mogelijk geinteresseerd zijn in deze Goed Nieuwsbrief, stuur hem gerust door!

Alle eerder verschenen edities van de Goed Nieuwsbrief zijn te vinden op
www.roeloftichelaar.nl

De Goed Nieuwsbrief is en blijft natuurlijk gratis. Een vrijwillige donatie is natuurlijk
welkom. Dat kan op bankrekeningnummer (IBAN:) NL28INGB0749790989 (BIC:
INGBNL2A) t.n.v. R. Tichelaar te Hoogeveen, onder vermelding van ‘gift’.
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Beste mensen

Van harte welkom in deze 131° Goed Nieuwsbrief. In deze editie sta ik stil bij de dierenziel.
Dieren kunnen ons veel liefde geven en het is goed daar bewust bij stil te staan.

De aanleiding van dit onderwerp was heel verdrietig, namelijk het overlijden van Kimbo, het
lieve hondje van onze dochter Gabriélle. Enkele dagen daarvoor gebeurde er iets
opmerkelijks. Toen Gabriélle in de keuken stond, zag ze opeens dat de waterbak van Kimbo
opeens verschoof, terwijl Kimbo rustig op de bank in de woonkamer lag. De bak verschoof
heel duidelijk een stuk, terwijl het water naklotste. Gabriélle voelde dat er iemand aanwezig
was met een goede energie. Het maakte haar dus ook absoluut niet bang en ze moest denken
aan haar overleden oma Boefie (genoemd naar oma’s hondje Boefie ©), de moeder van mijn
vrouw met wie ze een bijzondere band had.

Kimbo overleed enkele dagen later op 7 mei, de sterfdag van oma Boefie. De samenloop van
deze dingen kan geen toeval zijn.

Kimbo is 9 jaar geworden en is voor Gabriélle al die jaren een steun en toeverlaat geweest,
ook in moeilijke tijden. Met deze nieuwsbrief wil ik dus allereerst mijn dank aan Kimbo tot
uitdrukking brengen, omdat hij een speciale hond is die altijd een plekje in ons hart zal
houden. Lieve Kimbo, dank je wel! We zullen je missen.

Uiteraard ook deze keer een geinspireerde boodschap die hier naadloos op aansluit en een
gebed voor de dieren.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie toe.

Roelof Tichelaar




Ode aan de hond

Mens en dier treffen in vele opzichten hetzelfde levenslot. Wat de mensen overkomt,
overkomt ook de dieren. Ze worden op dezelfde manier geboren en de een sterft net als de
ander. En in de tussentijd ervaren ze plezier, vreugde, liefde, maar treft hen ook leed. En zoals
de ziel van de mens na het aardse sterven voortleeft, zo leeft ook de ziel van het dier voort.
Dieren spelen een belangrijke rol in ons leven en veel mensen staan hier gelukkig regelmatig
bij stil.

Zo wordt op 4 oktober Werelddierendag gevierd. Het is de sterfdag van Franciscus van Assisi
(1182-1226). Hij heeft de kloosterorde van de Franciscanen gesticht, die nog steeds bestaat.
Franciscus hield van de natuur. Er wordt gezegd dat hij met dieren kon spreken. Hij moet dus
een zeer bijzondere band met de dieren hebben gehad. Ook hij was doordrongen van de grote
waarde van de dieren, dat zij schepselen van God zijn, bestemd voor het eeuwige leven.

Dieren spelen een zeer belangrijke rol in de schepping. Een rol waarbij lang niet altijd
voldoende bij wordt stilgestaan.

De hond wordt niet voor niets de ‘trouwe viervoeter’ genoemd. De trouw van een hond
overtreft vaak die van mensen. Mensen die een hond bezitten en door moeilijke tijden gaan,
weten dit als geen ander. Honden kunnen ons verdriet voelen en hierdoor kunnen we ons stille
verdriet met hen delen. Er is sprake van een heel bijzondere verbinding. En wat ook zo
bijzonder is: een hond veroordeelt je niet.

Als er in dromen een hond verschijnt, heeft dat meestal te maken met de trouw aan jezelf en
het bewaken van je persoonlijke grenzen; beide typische kenmerken van de hond. Er zijn vele
gevallen bekend dat honden hun baasje beschermden tegen allerlei gevaren.

Honden kunnen je ook feilloos aanvoelen. Ze
voelen het verdriet van hun baasje en kruipen
tegen je aan. En ja, ze kunnen ook lekker
ondeugend zijn. Niets menselijks is hen vreemd.
Een hond vindt het meestal heerlijk om geaaid
te worden. En een hond aaien is goed tegen
stress en depressie. Uit onderzoek is gebleken
dat de hersenen op een positieve manier
geactiveerd worden als je een hond aait.

Honden zijn bezielde wezens, ze hebben een
ziel. Heel de natuur is overigens bezield en
maakt deel uit van het grote verlossingsplan dat
ons zal terugvoeren naar onze bestemming.

De dieren leven voort na hun aardse dood en dat
mag een troost zijn voor al die baasjes die hun
dier hebben moeten loslaten. Dit neemt niet weg
dat er bij het verlies van een dier net zoveel
rouw kan zijn (soms zelfs nog meer) als bij het
verlies van een mens. Daarom is het — net als bij
de mens — belangrijk om bewust afscheid te
nemen van de dieren met wie we een bijzondere
band hebben gehad. Een band die door de dood
niet verloren zal gaan.
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Inspiratie

‘Heel de natuur op aarde is bezield, dat wil zeggen: heeft een ziel, een vorm van bewust
leven op een bepaald niveau. De stenen, mineralen, planten, lagere en hogere dieren: zij
allen zijn bezield en hun ziel bevindt zich in een opwaartse ontwikkeling, omdat ook zij deel
uitmaken van het goddelijk verlossingsplan.

Als Paulus zegt dat heel de natuur in barensweeén kreunt om verlost te worden, dan mag
dat letterlijk genomen worden. Barensweeén gaan vooraf aan de geboorte. Zo gaan de
zielen door de kringloop van de natuur om ook ooit weer terug te keren in de hemelse
lichtwereld waar vrede is.

Bij de stenen, mineralen, planten en lagere diersoorten is er sprake van ‘groepszielen’.

De zielen zijn als het ware in fragmenten uiteengevallen en deze zielendeeltjes gaan door
een ontwikkeling heen om uiteindelijk samengevoegd te worden tot één geheel.

De ‘hogere’ diersoorten en de mens zijn wat hun ziel betreft compleet. Er is wel een
belangrijk verschil tussen de hogere diersoorten en de mens. In de hogere diersoorten is de
ziel al wel verbonden met de geest, het kernbewustzijn, maar deze geest is nog niet volledig
ingedaald in de ziel om mij maar beperkt uit te drukken. Pas in het stadium van de mens zijn
geest en ziel weer volledig verenigd.

De hogere diersoorten zijn te herkennen aan hun opmerkelijke intelligentie en hun
invoelingsvermogen. Ook hierin bestaan verschillende niveaus. De mate van verbondenheid
met de geest is bepalend voor de gradatie van bewustzijn waarover een dier beschikt. Er zijn
dus dieren die het menselijk bewustzijn zeer dicht naderen. Zij zijn in staat om een
wezenlijke band met de mens te hebben en de liefde tussen hen is dan een sterk
verbindende factor.

Dieren kunnen ook over mediamieke eigenschappen beschikken en kunnen dus door de
geestelijke wereld gebruikt worden om boodschappen door te geven of bepaalde
handelingen te verrichten. Dieren zijn meestal sensitief en kunnen de aanwezigheid van
geesten vaak haarfijn aanvoelen. Bij de mens wordt dit vaak door het verstandelijk denken
geblokkeerd, terwijl de dieren daar niet door gehinderd worden, waardoor hun intuitieve
vermogens zo opmerkelijk zijn.

Na hun aardse dood blijft het bewustzijn van het dier dus bestaan en ervaart het dier de
overgang naar de geestelijke wereld heel bewust, afhankelijk van de mate van bewustzijn
waar het dier over beschikt. Soms worden zij in de gelegenheid gesteld hun baasje na de
dood op te zoeken om hen te troosten of te waarschuwen. Al deze dingen zijn mogelijk. De
liefdesband tussen mens en dier reikt over de grens van de dood heen.’



Gebed

Lieve God,

Heel bewust sta ik in dankbaarheid stil

bij wat de dieren voor ons betekenen.

Hun dienstbaarheid wil ons aanmoedigen om U te dienen.
Hun eindeloze trouw wil voor ons een voorbeeld zijn.
Als geen ander zijn zij in staat

zich onvoorwaardelijk met ons te verbinden.

Ook zij maken deel uit van het grote plan

dat U met de schepping heeft,

namelijk vergeestelijkt te worden

om in de hoogste hemel voort te leven.

Dat we de dieren met respect zullen behandelen

en hen de liefde zullen geven die hen toekomt.

Waakt U over hen.

Amen.




